


‘n Beetje,

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe ‘n beetje.

En alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.

Maar op ‘n keer dan ben je aan,
je laatste beetje toe.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Chris Van Leugenhaeghe,
zijn echtgenote

Luc en Karen Heyrman - Van Roeyen,
 Stan,
 Gust,
Tom en Annelies Verhelst - Van Hauteghem,
 Paulien,
 Briek,

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers, 
schoonzussen, tante, neven en nichten.

De families Verhelst, Van Leugenhaeghe, De Caluwé en Van Esbroeck.

Een woord van dank aan Prof. Dr. Michielsen 
en het voltallige personeel UZA Edegem, voor de goede zorgen.

Getroost door mooie herinneringen
nemen wij afscheid van

Jan Verhelst
geboren te Beveren op 24 september 1952,

overleden te Edegem, UZA, op 11 maart 2026.

echtgenoot van Chris Van Leugenhaeghe

U wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid bij te wonen
op vrijdag 20 maart 2026 om 10.30 uur

in de aula van Uitvaartzorg Michael Deleu,
Grote Baan 129 te 9120 Melsele.

Samenkomst en gelegenheid
tot groeten vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne 
in het urnenveld van de begraafplaats te Zwijndrecht.

Correspondentieadres: 

 Familie Verhelst - Van Leugenhaeghe

 p/a Uitvaartzorg Michael Deleu 

 Grote Baan 129 - 9120 Melsele

Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be


