
 Een rijk gevuld leven, vol stijl en cultuur. 
Helder en wijs, de touwtjes stevig in handen.

Liefste meter, allerbeste tante, trouwe vriendin.
Zo leef je in onze herinneringen.

Lucienne Heyrbaut
 

geboren te Watermaal-Bosvoorde op 21 juni 1934,
zachtjes ingeslapen te Boechout op 27 februari 2025.

Zus en schoonzus van
 Angèle Heyrbaut (†) & Gabriël Vanassche (†)
 Agnes Heyrbaut (†)
 Guido Heyrbaut (†)
 Daniël Heyrbaut (†) & Kristin Vandeginste

Tante en meter van
 Bruno Vanassche & Nathalie Goemans,
  kinderen en kleinkinderen
 Hans Vanassche & Ghislaine D’haens,
  kinderen en kleinkinderen
 Anneleen Vanassche & Michel Fortems
  en kinderen
 Kiki Vanassche & Geert Coene en kinderen
 Ann Heyrbaut en kinderen
 Xavier Heyrbaut & Inge Raveyts en kinderen
 Geoffrey Heyrbaut & Joke Schoolmeesters
  en kinderen

Wees welkom om samen afscheid te nemen van Lulu 
in de kapel van WZC Capenberg,

Borsbeeksesteenweg 45 te Boechout
op dinsdag 11 maart 2025 om 11 uur.

Een warm woord van dank aan het team van
het WZC Capenberg te Boechout alsook aan Dr. Smeets.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Correspondentieadres:
 Familie Heyrbaut
 p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
 Lange Lozanastraat 237 – 2018 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be


