
Sint-Paulus Antwerpen

’n Beetje

Sterven doe je niet ineens, 

maar af en toe een beetje 

en alle beetjes die je stierf, 

’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

Toon Hermans



Bedroefd maar met veel mooie herinneringen aan

Gerard van Gaalen

“Duikelende sperwer”

geboren te Antwerpen op 28 augustus 1938,
aldaar van ons heengegaan, WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, 

 op 12 november 2024.

weduwnaar van Mariëtte Nerantzoulis

Het afscheid heeft in beperkte kring plaatsgevonden.

Familie Leestemaker - van Gaalen, Odinstraat 6, 4421 LJ Kapelle
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Delen samen in dit verlies:

Chris en Micheline Leestemaker - van Gaalen,

zijn kinderen

Yves en Amy Leestemaker - Palmer,

zijn kleinkinderen

Çois (†) en Sophie Van der Avert - Nerantzoulis,

zijn schoonzus

Een woord van dank aan het voltallige personeel 

van het WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, afdeling Sint-Anneke, 

voor de goede zorgen en steun.


