Vol levenslust en wilskracht

nooit vragend, nooit klagend

zijn pijn in stilte dragend

zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt

gesterkt door zijn woorden:
“we zien wel, alles komt goed”
nemen wij afscheid van onze lieve papa, petere, peterke

Cyriel Lardenoit

geboren te Nieuwkerken-Waas op 10 oktober 1937,
overleden te Zwijndrecht, WZC De Regenboog,
op 16 februari 2026.

weduwnaar van José Cleys

U wordt vriendelijk uitgenodigd het afscheid bij te wonen
op dinsdag 24 februari 2026 om 10.30 uur
in de kapel van het WZC De Regenboog,
Regenbooglaan 14 te Zwijndrecht.

Samenkomst in de kapel.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het columbarium van de begraafplaats te Zwijndrecht.

Correspondentieadres: Familie Lardenoit
p/a Uitvaartzorg Michael Deleu - Grote Baan 129 - 9120 Melsele
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Hij leeft verder in de herinnering van:

Marc en Ingrid Van Dorst - Lardenoit,
Els Lardenoit (1),

zijn kinderen

Chris en Katleen De Potter - Van Dorst,
Nils,
Brent en Eline,

Jan en Liesbeth Huyghe - Van Dorst,
Jana,
Jasper,

Tinne Van Dorst,
Finn,

Michiel en Agnes Sax - Capjon,
Else,
Anna,

Frederick Sax,

zijn klein- en achterkleinkinderen

Yvonne De Pauw - Lardenoit,

zijn zus

De neven en nichten.
De families Lardenoit, Cleys, Everaert, Smet en aanverwanten.

Een woord van dank aan de huisdokters,
Dr. G. Vandermeulen en Dr. R. Van der Weken
en het voltallige personeel, afdeling Turkoois,
van het WZC De Regenboog te Zwijndrecht.



